8. 1908:1a rue Berkendael commence a sortir de terre. A gauche une ,Distillerie du Prince” en
I’honneur du futur roi Albert; a droite ,,Estaminet au Nouveau Quartier”: bock — munich — blonde —
faro — gueuze lambic...

De Berkendaelstraat begint in 1908 al aardig volgebouwd te raken. Natuurlijk worden de café’s niet
vergeten: de bestemming van de hoeken voor dit doel is heilig in Belgi€!



